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Het klimaat staat momenteel stevig in de kijker dat
bijna niet uit de media en onderlinge gesprekken en
gedachten is weg te denken. “Lekker weertje he buur-
man? Lekker droog, niet te warm. Heerlijk!” Hoewel
het in oktober/november 2023 wel anders leek.

Het klimaat is jaren en jaren of eeuwen een veel ge-
bruikt onderwerp voor onze onderlinge praatjes. Na de
windhoos van vorig jaar in Zierikzee stond er in de
Provinciale nieuwsmelder een gesprek te lezen met
Jules Geirnaart. Zoon van een voormalige apotheker op
de Grote Markt in Goes en bekend van de weermel-
dingen op Omroep Zeeland. Eén van de aan hem
gestelde vragen was: “Is de tornado in Zierikzee het
gevolg van de klimaatsveranderingen?” Het antwoord
was niet wat een weerleek van een weerman zou
verwachten: “Ah, ik dacht al: waar blijft die vraag?
Weet je, ik word er altijd een beetje moe van. Vorige
week was het een paar dagen lekker warm en dan
beginnen mensen ook gelijk over klimaatveranderin-
gen. Nee mensen, het is gewoon zomer. Als er iets meer
buien zijn, zijn er ook iets meer waterhozen. Het gaat
erom wat de wind doet.”

Als reactie op dit antwoord kwam toen deze vraag:
“Gelooft u dan niet dat het klimaat verandert?” Het
antwoord van de Goese weerman was duidelijk en voor
niemand mis te verstaan: “De temperatuur stijgt, dat is
een feit. Dat zal ook nog wel even doorgaan.

Maar het weer en klimaatveranderingen zijn twee
verschillende dingen. Die moet je niet door elkaar
halen. Dan boet de boodschap ook aan kracht in.”
Eindelijk eens een nuchter en duidelijk antwoord op
een ‘vooringenomen vraag’. Geen moeilijke ellenlange
beschouwing, maar gewoon kort en duidelijk en maar
voor maar één uitleg vatbaar. Dat ontbreekt er tegen-
woordig nogal eens aan als er op radio en/of tv weer
eens over het weer en de mogelijke klimaatverandering
‘gepietleuterd’ wordt.

“Gepietleuterd?” Wat is dat nu weer voor een woord?
Wel, zo maar een woord in ‘Jip en Janneketaal’ aan
mijn brein ontsproten juist op het moment dat ik
daaraan toe was. ‘Gepietleuterd’ een afleiding van
‘pietleuteren’ dat ook net aan mijn brein is ontsnapt en
een zelf gevonden versterking is van het woord
‘leuteren’. Eerlijk gezegd kan ik het in het Algemeen

Beschaafd Nederlands (ABN) niet duidelijker en
sterker uitdrukken.

Laten we niet ontkennen dat er in voorbije tijden en ook
heden ten dage nog heel wat gepraat ofwel ‘gepiet-
leuterd’ is en wordt over het weer, de neerslag, het
klimaat en de onderwerpen die je daaraan nog verder
kunt verbinden. Ook al sloeg of slaat het soms nergens
op!

Enorme ‘woordenlawines’ werden door allerlei zelf-
benoemde weerbollebozen over onze hoofden uit-
gestort. De meest verschrikkelijke veranderingen wor-
den voorspeld.

Ik moet vrezen dat het dit jaar niet anders zal zijn. De
beer is wat betreft dan wel los en het zal best wel eens
lang kunnen duren voor hij weer gevangen wordt. Als
dat al lukt. Praten over het weer! Het zal waarschijnlijk
nooit overgaan. Zo maar in een gezellig onderonsje aan
de keukentafel, de bar, in het kerkportaal of wat je maar
kunt vinden waaraan je ‘pietleuteren’ kan.

En stel dat het dit jaar eens vijf lange dagen achtereen
met bakken uit de hemel regent, zeg dan het volgende
versje eens op, wat ik op de Sint Jozefschool, of was
het de bewaarschool, of was het gewoon thuis? geleerd
heb:

Onze Lieve Heertje
Geef mooi weertje
Geef mooie dag
Dat het zonnetje weer schijnen mag.
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